Kolyn

Als ik kon kiezen

Als ik kon kiezen

(even een korte pauze)

Dan pakte ik mijn moed en mijn valiezen
Dan ging ik weg van hier

En keerde niet meer weer

Naar een dag om nooit meer te verliezen
(herhaling van de laatste drie "zinnen"
maar enkel muzikaal)

Als ik kon zweven

Als ik kon zweven

(even een korte pauze)

'k Zou me aan de windkracht overgeven
Want ik woon momenteel

Al in een luchtkasteel

Uit een droom de mooiste van mijn leven
(herhaling van de laatste drie "zinnen"
maar enkel muzikaal)

Misschien ben ik wel

Gewoon een zwerver

Op zoek naar iets wat me echt bindt
En daarom zwerf ik

Altijd maar verder

Tot op de dag dat ik je vind

Misschien ben jij wel

Gewoon illusie

Een beeld in mij dat niet bestaat
Want als je echt bent

G'lijk ik je nu zie

Dan is mijn hart voorgoed geraakt

altijd afgehouden boot

tijding van mijn kleine dood

poort van mijn Odyssee

Jij

vangnet van een hersenspin

einde zonder een begin

een droom want ik draag je met me mee

Ik zoek geen doel meer

Om voor te strijden

Want daaraan schiet ik steeds voorbij
Ik wil geen hoop meer

Op betere tijden

Alleen jouw beeld hou ik bij mij

Kan je me horen

Kan je me horen

Ik weet niet hoe je heet en of je bent
geboren

Maar dat heeft geen belang

Want weten maakt me bang

(even een korte pauze)

Nu ik mijn hart aan jou heb verloren
(herhaling van de laatste drie "zinnen"
maar enkel muzikaal)

Misschien ben ik wel

Gewoon een zwerver

Op zoek naar iets wat me echt bindt
En daarom zwerf ik

Altijd maar verder

Tot op de dag dat ik je vind

vos die zacht mijn passie preekt
woord dat alle harten breekt
poort van mijn Odyssee

jij

mens die in mijn ogen keek)
liefde die plots nederstreek

een droom want

ik draag je met me mee

Waar ik ook heenga

Je zal me volgen

En ik geraak je nooit meer kwijt
Daarom hou ik je

In me verborgen

Je blijft de mijne voor altijd.

Patrice



